
 

 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 

 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 

Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 

OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

     
 

DIAKENEN  A.G. van Zante 
A.J.W. Boote 

J.W. Boogert 
 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het 
kerkelijk centrum  

 
 

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
Brede School, Achterweg 35 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl


1 

 

 
 
 

Onder de terebint  
     

 
 

Horen wij bij Jezus? 

 

“u bent ook een Galileeër en uw spraak vertoont overeenkomst’ 
Markus 14: 70 

 
Je kunt van alles ontkennen, maar je afkomst draag je met je mee. Je 
afkomst is deel van je identiteit, die stop je niet zomaar weg. Zoals in 
de rechtszaal van het Sanhedrin de dringende vraag naar identiteit 
aan de orde was – is Hij het of is Hij het niet?  - zo klinkt ook op de 
binnenplaats van het huis van Kajafas de vraag naar identiteit.  
De twee vragen hebben alles met elkaar te maken: “…want u bent 
ook een Galileeër…” Óók. Petrus wil afstand van Jezus. “Ik ken Hem 
niet”. Jawel, je hebt alles met Hem te maken. Ook een Galileeër, net 
als Hij.  
Petrus verraadt zichzelf door zij dialect. Je zegt van niet, maar we 
horen van wel. Je ontkent, maar je dialect verraadt je. 
 
Horen wij bij Jezus?  
Wat is het voor Hem ontzettend zwaar als zijn leerlingen ontkennen 
wat niet te ontkennen valt.  
Wat is het voor ons een geweldige troost dat de grote Galileeër met 
ons verbonden blijft, dwars door de diepte van het lijden heen. Hij blijft 
het onthullende dialect van Zijn genade spreken. Hoe diep het lijden 
ook gaat. 
 

 
 

Lezen: Markus 14: 66-78 
 

Uit bijbels dagboek: “Een handvol koren” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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47e Jaargang, no. 1279, 11 maart 2024 
 

KERKDIENSTEN 

Woensdag 13 maart 2024  Biddag voor gewas en arbeid 

10:45 uur: ds. E. Groot Karsijn  

 Schooldienst, in schoolgebouw 

19:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Red een kind 

(Gezamenlijk diaconaal project voor hulp aan kinderen in armoede) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte:    Biddagcollecte 
 

Zondag 17 maart 2024 

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: ds. C. van der Scheur, Veenendaal 

1e collecte: Wycliffe  

(bijbelvertaalwerk in talen waar Gods woord nog niet is) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 21 maart 2024 

15:00 uur: Verzorgd door de gereformeerde kerk 

 Dienst in WZC Avondlicht 
 

Zondag 24 maart 2024    Palmzondag 

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: ds. L. van Rees, Hoogblokland 

1e collecte: Dorcas 

(hulp en ontwikkeling voor de mens in nood) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Vrijdag 29 maart 2024    Goede vrijdag 

19:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Woord en Daad 

(armoedebestrijding vanuit Bijbels perspectief) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 



3 

 

Zondag 31 maart 2024    Pasen 

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: ds. H. Markus, Leerdam 

1e collecte: Friedensstimme 

(ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 

 

Zondag 7 april 2024 

09:30 uur: ds. Van der Meijden, Bergambacht 

18:30 uur: ds. B.A. Belder, Brakel 

1e collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe 

(ondersteuning voor mensen in financiële problemen) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

 

Zondagsschool 

17 mrt.  Marcus 15: 6-15 Jezus of Barabbas 

24 mrt.  Marcus 15: 22 – 41 Jezus wordt gekruisigd 

31 mrt. Marcus 16: 1 - 8 Jezus opgewekt uit de dood 

  7 apr. Jona 1 Jona vlucht voor God 

 

 

Crèche 

17 mrt.  Leny Slingerland, Elise Gobius du Sart 

24 mrt. Miranda Pippel, Rens van Zante 

31 mrt. Lia van Baalen, Chantal van Baalen 

  7 apr. Jacco Ruitenburg, Noa van Zante 

 

 

Schoonmaakrooster 

20 t/m 24 mrt: Helma van Mourik, Carolien Boogert  

27 t/m 31 mrt: Jolisa van Zante, Arissa Wigmans 

  3 t/m 7 apr.: Anne en Lijntje van der Weerd 
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Jubileum 
Anne Wigmans en Arrissa Wigmans-van der Meijden (Mijnliefflaan ) zijn 
op 15 maart 50 jaar getrouwd. Bij het terugkijken zijn er vele redenen tot 
dankbaarheid. In bijvoorbeeld ontvangen kinderen en kleinkinderen en 
gezondheid. Vaak is er ook de andere kant van verdrietige 
gebeurtenissen, mensen die ons bijvoorbeeld ontvielen. We wensen 
Anne en Arrissa, familie en vrienden in dat alles een gezegend jubileum 
toe. Dat Gods trouw hen ook verder mag omringen. 
 
Gezondheid 
Marianne van Mourik-Vos (Berkenlaan ) verblijft nog steeds in de Maria 
Mackenziekliniek (Panovenlaan 25 ,6525 DZ  Nijmegen). Binnenkort is 
een evaluatiegesprek met de behandelaars gepland. Dat Marianne en 
allen om haar heen geduld en houvast mogen ontvangen. 
In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem verbleef Mieke van de Minkelis 
(Rijshoutstraat , Sliedrecht) enkele dagen ter observatie. Gelukkig is ze 
inmiddels weer thuisgekomen, maar ze is nog erg vermoeid. Dat zij en 
het hele gezin zich gedragen mogen weten. 
 
Gemeenteleden verblijven in klinieken en tehuizen; er wordt geworsteld 
om rust, stabiliteit, ritme of recht te vinden; stapje voor stapje treedt er 
herstel op of wordt er in gezondheid achteruitgegaan.  
In deze dagen gedenken we dat Christus naar het kruis ging om onze 
last van ziekte en pijn te dragen en eens ons ervan te bevrijden. Dat het 
ons kracht en hoop op de toekomst geeft. “Gods dienaar heeft pijn 
gehad, hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn 
gedragen (Jesaja 53:4 BGT). 
 
 
 
 

Wat wordt er blij gesproken over gemeenteleden die de drempel van de 
kerk weer over zijn gestapt. Het wordt misschien niet direct tegen u 
gezegd, maar ik hoor dat het mensen heel goed doet. Nu heb ik in de 
afgelopen jaren vele mensen bezocht die zeiden, ja zelfs beloofden, de 
stap weer eens te willen maken. Het is duidelijk dat de angst voor 
verschijnen er niet hoeft te zijn, er is geen makkelijker manier om anderen 
verheugd te laten zijn! Daarmee ook gelijk een oproep aan mensen die, 
zeker sinds de coronatijd, steeds minder frequent ter kerke gaan. Wat 
zonde! Blijf elkaar warm houden!  

OMZIEN NAAR ELKAAR 

UIT DE GEMEENTE 
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40-dagentijd 
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt op weg naar Pasen de weg van 
Petrus centraal. Daar sluit ik me een aantal keer bij aan.  
 
Doopdienst  
Aanstaande zondag 17 maart wordt Aimée Nella Blom ten doop 
gehouden. Ze is de dochter van Thomas Blom en Annette Blom-
Ruitenburg (Achterweg ) en zusje van Andre en Milou. Prachtig dat met 
de doop Aimée zichtbaar bij de gemeente van de Heer gaat horen. We 
worden allemaal broers en zussen van haar! In de verkondiging staat de 
verheerlijking op de berg centraal. Petrus mag met Jezus mee de berg 
op. We horen dat deze geschiedenis alles met de doop en met Aimée’s 
naam te maken heeft.  
 
Zanguurtje 
Op D.V. zondag 17 maart zal aansluitend aan de avonddienst weer een 
‘zanguurtje’ worden gehouden. Bent u of jij er nog niet eerder geweest? 
Kom dan eens kijken en meezingen! 
Hebt u/ heb jij liederen die u/jij graag zingt? Laat het me dan weten. Mail 
naar alexenmarleen@live.nl. Bellen kan ook naar: 0418-582439. Of via 
de kerkapp. Graag uiterlijk woensdagmorgen. Alvast bedankt! 
 

Met een hartelijke (zang)groet, Alex Ruitenburg. 
 
Goede Vrijdag en Pasen 
Het kan alleen Pasen worden via Goede Vrijdag leerde Petrus en 
daarmee wij ook onlangs. Zoals dodenherdenking en Bevrijdingsdag bij 
elkaar horen. De dagen komen er weer aan dat we met elkaar gedenken 
dat Christus’ wonden en dood ons genezing en leven geven. Dat Hij de 
gekruisigde is die leeft en de macht van het duister doet wijken. Mooi om 
dat met elkaar te kunnen vieren in lied, gebed en Woord.  
 
Bijeenkomsten in de Stille Week 
In de Stille Week, de week voorafgaand aan Pasen zijn er van maandag 
25 tot en met donderdag 28 maart in de kerk weer korte samenkomsten 
rond het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Dit keer staat 
het evangelie van Mattheüs centraal. We lezen uit dat Bijbelgedeelte, we 
zingen, er wordt gebeden en er is een moment van stilte om de lezing te 
overdenken. Woensdagavond hopen de catechisanten de avond te 
verzorgen. Aanvang steeds 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom de 
korte samenkomsten bij te wonen. 
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Vrijdagavond 29 maart, Goede Vrijdag is er zoals gebruikelijke een 
gewone kerkdienst, aanvang 19.30 uur. 
 
Generatie Y (20-40) 
We spreken elkaar op 19 maart voor de laatste keer van dit seizoen. Na 
de betekenis van het kruis, spreken we nu met elkaar door over de 
betekenis van Pasen voor ons leven en de wereld. Om 20:00 welkom in 
de Tuinkamer! 
 
Catechese: Follow Me (12-18) 
De presentatie van het zendingsechtpaar Herman en Anneloes Meijer is 
verplaatst naar 20 maart. Om 19:00 verzorgen zij de avond over hun 
zendingsbelevenissen in Malawi en geven ze inzicht in hun nieuwe 
uitzending naar Costa Rica.  
In de Goede Week verzorgen op 27 maart de tieners om 19:30 de viering 
in de kerk.  
Na Pasen zien we elkaar nog een paar keer. Op woensdag 3 april 
bespreken we het laatste hoofdstuk van Follow Me 23/24. 
 
Bijbelgesprekskring 
Dinsdagmorgen 9 april behandelen we het laatste hoofdstuk van het 
boekje Onvoorstelbaar. We zien elkaar om 10:00 in het Kerkelijk 
Centrum. Afgelopen keer meende ik op te merken dat iedereen blij is dat 
het boekje uit is, omdat het iets te moeilijk is. In ieder geval fijn dat 
bijeenkomsten hielpen om het duidelijker te krijgen. Dan heeft het bij 
elkaar komen ten minste zin. Voor volgend jaar gaan we op zoek naar 
een eenvoudiger boekje. 
 
We worden uitzendgemeente voor Herman en Anneloes Meijer! 
Zoals bekend steunen we het werk van zendingsechtpaar William en 
Monica Janssen op de Filipijnen. Daar gaat echter verandering in komen. 
Sinds enige tijd wonen Herman en Anneloes Meijer in Herwijnen 
(Molenstraat). Wellicht hebt u ze al eens ontmoet rondom de 
kerkdiensten, of in de dienst van vorig jaar december waarin hun dochter 
Julia is gedoopt.  
Herman en Anneloes zijn in Herwijnen neergestreken nadat hun 
zendingswerk in Malawi was afgelopen. Momenteel bereiden zij zich voor 
op een nieuwe uitzending, naar Costa Rica. Ze hopen in het najaar te 
vertrekken. 
Het gezin Meijer heeft z’n draai in Herwijnen helemaal gevonden, zowel 
in het dorp als in onze kerkelijke gemeente. Dat is voor hen een 
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belangrijke reden geweest om, via hun werkgever de GZB, ons te vragen 
of wij als Hervormde Gemeente uitzendgemeente willen worden.  
De kerkenraad heeft daarmee van harte ingestemd, na overleg met de 
zendingscommissie en met de GZB. De GZB heeft uiteraard overlegd 
met William en Monica Janssen, die alle begrip hebben voor het verzoek. 
De GZB zoekt een andere gemeente die William en Monica gaat 
ondersteunen. 
 
Wat betekent dat nu, uitzendgemeente? 
Het betekent onder meer dat wij als gemeente Herman en Anneloes en 
hun gezin gaan ‘uitzenden’. Dat is een wat andere rol dan we hadden bij 
het werk van William en Monica en voorheen bij dat van Martin en 
Marleen ’t Hart. 
Heel praktisch bijvoorbeeld hopen we (waarschijnlijk in september) 
vanuit onze kerk een ‘uitzenddienst’ te houden, waarin Anneloes en 
Herman officieel worden uitgezonden naar Costa Rica. En later, als hun 
uitzending erop zit, zal er een soort ‘terugkomdienst’ zijn. Maar dan zijn 
we als snel een jaar of zes, zeven verder. 
Uitzendgemeente betekent ook een grotere betrokkenheid bij een 
zendingsechtpaar dan als ‘deelgenootgemeente’, wat we tot nu toe 
waren. Zo wordt een Thuisfront Commissie (TFC) gevormd, met daarin 
een aantal gemeenteleden, om Anneloes en Herman in verschillende 
opzichten in hun werk bij te staan (bijvoorbeeld als het gaat om pastorale 
zorg voor hen, gebed, communicatie et cetera). Daar komen we nog op 
terug. In de TFC zitten waarschijnlijk ook enkele mensen uit de TFC uit 
de tijd van hun vorige uitzending. 
 
Als uitzendgemeente is ook de financiële betrokkenheid groter dan als 
deelgenootgemeente. We gaan een wat hogere ‘verplichting’ aan. 
Kerkenraad en zendingscommissie denken dat het financiële doel 
overigens zeker haalbaar is, zonder dat andere acties en goede doelen 
daarvan ‘de dupe’ worden. Er leven al wat ideeën, en ook daar komen 
we op terug. Los van het geld dat nu eenmaal nodig is, is het natuurlijk 
mooi het zendingswerk, een Bijbelse opdracht, te kunnen ondersteunen. 
Overigens dragen ook andere gemeenten en familie, vrienden en 
kennissen van Herman en Anneloes financieel bij aan hun werk. Over de 
financiële kant hoort u dus later nog wat meer. 
 
In april hoopt Herman Meijer een dienst in onze kerk te leiden, waarin hij 
en/of Anneloes ook iets meer kunnen vertellen over hun werk. Later, na 
de cursus die ze in Engeland gaan volgen, komt er nog een keer een 
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nadere kennismaking met de gemeente; uiteraard ruim voor hun vertrek 
naar Costa Rica. 
 
Herman en Anneloes zullen t.z.t., net als bijvoorbeeld Martin en Marleen 
’t Hart tijdens de uitzending vanwege verlof af en toe terug te zijn in 
Herwijnen of directe omgeving. 
 
Kortom: we worden van deelgenootgemeente uitzendgemeente en meer 
informatie volgt! 
Op dit moment willen we vooral vragen alle voorbereidingen op de 
uitzending naar Costa Rica en het zendingswerk in z’n algemeenheid op 
te dragen in uw gebed.  
 
Gemeenteavond Beleidsplan 
We mogen terugkijken op een constructieve gemeenteavond over het 
Beleidsplan. De kerkenraad hoopt in z’n vergadering van 20 maart het 
Beleidsplan definitief vast te stellen. Daarbij worden de vragen en 
opmerkingen die zowel vooraf als op de avond zelf zijn gemaakt, 
betrokken. Vragen, opmerkingen en tips die ook kunnen worden 
betrokken als we de komende tijd met een aantal punten uit het 
Beleidsplan aan de slag gaan.  
 
Biddagcollecte 
Woensdag 13 maart is het Biddag, of is het Biddag geweest (afhankelijk 
van het moment dat u dit leest). In het vorige kerkblad hebt u daarover al 
iets gelezen. Op Biddag staan we extra stil bij het belang van bidden, in 
het besef dat we bij alles afhankelijk zijn van God en van Zijn zegen. God 
leidt en bestuurt de wereld, hoe moeilijk we dat soms ook kunnen 
begrijpen als we kijken naar wat er soms allemaal gebeurt in de wereld 
en ons persoonlijke leven.  
In dat kerkblad zat een klein inlegvel, met informatie over de collecte die 
we op Biddag houden. De collecte wordt gehouden in de dienst (19.30 
uur).  Een gift overmaken via de QR-code op het inlegvel kan ook. Of  
handmatig via:  
NL42 RABO 03280 00 531 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv Biddagcollecte 2024. 
Een contante gift geven kan ook, via bijvoorbeeld predikant, 
bezoekdames, kerkenraadsleden. 

Bij voorbaat hartelijk dank 
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Paascollecte 
Het duurt nog een paar weken, maar dit is het laatste kerkblad dat 
verschijnt voor Pasen. Vandaar nu al even aandacht voor de 
Paascollecte. 
Met Pasen vieren we de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dat is 
een blijde boodschap. Een boodschap van hoop en redding, omdat 
Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij maakte door zijn 
opstanding de weg naar God weer vrij. Die boodschap van 
de overwinning op de dood dragen we ook als christelijke 
gemeente graag uit. Pasen is een mooie gelegenheid om 
voor dat doel een gift te doen. 
In dit kerkblad een inlegvel met een QR-code (zie 
hiernaast). Die kunt u scannen via uw eigen (willekeurige) bankapp; u 
kunt ook handmatig een bedrag overmaken, via: 
NL42 RABO 03280 00 531 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv Paascollecte 2024 
 

Hartelijk dank alvast! 
 

VERANTWOORDING 
Collecten 
11 feb   1e collecte € 90,80 Diaconie 
  2e collecte € 91,20 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   80,00   Pastoraat en prediking 
  Avondm.coll. €      345,70   MAF 
 
18 feb   1e collecte € 98,00 HVC 
  2e collecte € 81,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   76,65   Pastoraat en prediking 
 
25 feb   1e collecte € 200,75 Eleos 
  2e collecte € 132,70 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   130,60   Onderhoudsfonds 
 
  3 mrt   1e collecte € 121,55 Trans World Radio 
  2e collecte € 123,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   113,35   Pastoraat en prediking 
 
In februari is voor de collecten diaconie ontvangen € 56,-. 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
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Giften 
Ouderling Lenard van Maaren ontving € 25,00 voor de kerk. 
Via de kringloopkas ontvingen we €20,00 voor diverse diaconale 
doeleinden. 
Monique Hobo ontving € 20,00 voor de kerk. 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank 
 

Jarigen in de gemeente 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode 
dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een 
felicitatie ter bemoediging sturen. 
 

Datum Naam    Leeftijd  Adres 
17-03 B. van der Meijden  90  Zworrelstraat  
19-03 G.J.A. Swenne-Kroon  88  Sluimerskamp  
23-03 E. van Noord-van Arendonk 90  Achterweg  
25-03 J. van Breda-de Waal  86  Sluimerskamp  
 
Bloemengroet 
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar : 

- Mw. Pippel – van Willigen, Sluimerskamp 
- Mw. Wellner, Breede Kampen 
- Fam. Van der Weerd, Molenkamp (jubileum) 
- Mw. Van Maaren, Sluimerskamp 

 
 
 

 
Cake en taart voor rommelmarkt zaterdag 20 april 
Voorde rommelmarkt op zaterdag 20 april zoeken we net als voorgaande 
jaren mensen die iets lekkers willen bakken om te verkopen in de 
koffiehoek. Zij kunnen dat melden bij Dyke de Joode (06-33752315; 
Whatsappen mag ook;  
email: dykedejoode@gmail.com). 

Iedereen alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Tiener graffiti workshop 
Tieners, er komt wat leuks voor jullie!! 
We willen graag voor en met jullie een Graffiti-workshop houden. Dit is 
een geweldige manier voor tieners, jullie dus, om je creativiteit te uiten 

Activiteiten  

about:blank
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en iets nieuws te leren. Je leert onder begeleiding van een ervaren artiest 
de kunst van het spuiten.  
Het thema hieraan verbonden is natuurlijk het geloof. Hoe jij die ervaart 
is natuurlijk helemaal eigen, met graffiti kan je die op een artistieke en 
positieve manier laten zien!!  
Het is niet alleen inspirerend, maar het geeft je vast ook een goed gevoel 
als je het eindresultaat ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind mei, de precieze datum krijg je nog te horen, gaan we er een 
gezellige en kleurrijke middag/avond van maken tijdens deze workshop. 
De komende weken ga je hier van ons nog meer over zien en horen.  
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In het volgende kerkblad komt een bericht om je aan te kunnen melden, 
dus hou ons in de gaten.  
Er is plaats voor 20-25 tieners, leeftijd van 10-18 jaar. Zien we je dan? 
 

Groetjes, Thema-dienst-commissie 
Alex, Amanda, Jannieke, Marjan  en Leontien 

 
Vrijdagavond 5 april actie voor Red een kind 

Door de diaconieën van beide 
kerken wordt vrijdagavond 5 april 
een pannenkoeken- en 
poffertjesavond georganiseerd 
op het terrein van de ijsbaan. Het 
programma is nog niet bekend, 
maar reserveer deze datum 
alvast vanaf etenstijd. Meer 
informatie volgt via de app en de 
afkondigingen.  

De opbrengst is voor het gezamenlijke diaconale project van Red een 
kind.  
 
Zaterdag 6 april: Ophaaldag rommelmarkt 
De ophaaldag voor de rommelmarkt is op zaterdag 6 april, vanaf 9.00 
uur. Vrijwilligers van de rommelmarktcommissie komen dan langs om 
bruikbare spullen op te halen. Als u die hebt, wilt u de spullen die dag 
dan tussen 8.30 en 9.00 uur aan de straat zetten?  
Grote meubels als wandkasten, bedden, matrassen en bankstellen 
kunnen we helaas niet meenemen. Hetzelfde geldt voor (grof)vuil, 
beddengoed, chemisch afval, frituurpannen, zonnebanken en printers. 
U kunt ook oud ijzer en andere edele metalen langs de weg zetten. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Zaterdag 6 april: Kleding inzameling voor GAiN 
Je kast opruimen en mensen helpen! - Het lijkt nog niet zo lang geleden 
maar het is alweer tijd voor een kledinginzameling. Een mooie 
gelegenheid om je kledingkast eens door te spitten en anderen blij te 
maken met de kleding die je niet meer draagt. Zo werken we met elkaar 
aan een duurzame samenleving en steunen we mensen die veel minder 
hebben dan wijzelf. Op zaterdag 6 april kan er kleding worden ingeleverd 
op verschillende plaatsen in Herwijnen, Haaften, Meteren en Vuren. 
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Naast zomer- en 
winterkleding, zijn 
schoenen, tassen, 
dekens en beddengoed 
ook welkom. Verder is er 
veel vraag naar luiers, 
incontinentiemateriaal, 
vochtige doekjes, 
hygiëne artikelen en 
houdbaar voedsel. Dit 
zijn allemaal artikelen 
waar gebrek aan is als 
het gaat om projecten onder vluchtelingen. Al deze spullen worden ook 
dit jaar weer opgehaald door Stichting GAiN, Global Aid Network, die 
hulpgoederen brengt naar Roma in Roemenië, ouderen en 
gehandicapten in Moldavië en mensen die binnen Oekraïne moesten 
vluchten. GAiN heeft naast een logistieke afdeling, waar de kleding 
gesorteerd wordt, ook een aantal kringloopwinkels waar de kleding 
eventueel verkocht kan worden. Met de opbrengst hiervan worden 
transporten betaald. 

GAiN wil zich graag inzetten voor mensen in nood vanuit het verlangen 
om de liefde van Jezus om te zetten in daden. Wil je meer weten over 
GAiN kijk dan op gainhelpt.nu.  

De inzameling vindt plaats op 6 april:  
Herwijnen, Fam. T de Vries, Waaldijk 187 van 9-15 uur 
Meteren, Fam. G.J. de Vries, Wilhelminastraat 8c van 9-15u 
Haaften, Fam. S.B. de Vries, Gendershof 35 van 9-15u 
Vuren, Parkeerplaats van de Ger. Kerk, Esdoornlaan 2 van 10-12u 
 
Alle kleding, dekens etc. aanbieden in gesloten plastic zakken en de 
schoenen per paar samengebonden. 
Voor meer informatie over de inzameling kun je contact opnemen met 
Anja de vries, 06 2940 8794 
 
Workshop middag 
Workshops zijn een geweldige manier om alle leeftijden binnen de 
gemeente samen te brengen en creatieve talenten te ontdekken, te 
ontwikkelen en in te zetten.  
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Of het nu gaat om haken, bloemschikken, gedichten schrijven of 
fotograferen. Er is voor 
iedereen iets interessants 
te leren en te doen. 
 
We willen daarom, te 
voorbereiding op de 
volgende themadienst in 
juni, op zaterdag 25 mei '24 
een grote workshop-
middag organiseren om het 
gemeenschapsgevoel een 
positieve impact te geven.  
Ook u en jij bent ervoor 
uitgenodigd. Een aantal 
gemeenteleden willen de 
workshops geven en er zijn 
meerdere thema's om uit te 
kiezen.  
Ontdek je talent! 
 
In het volgende kerkblad 
komt een extra uitleg, 
daarbij is het ook mogelijk 
om je aan te melden voor 1 
of 2 workshops.  
We willen er een leerzame, 
gezellige en vooral positieve middag van maken.  
Zien we u en jou daar ook? Hou de komende weken de berichten in de 
gaten. 

Groet, 
Themadienst-commissie 

 
 
Dijkpraat 
“(Bijna) 4 jaar”, merkten de laatste tijd veel gemeenteleden op. Vier jaar 
is de beruchte termijn dat predikanten weer beroepbaar zijn en het is 
alsof velen dat in het hoofd hebben. Kerkenraadsleden worden dan vaak 
herbevestigd, behalve de predikanten. Achter de opmerking werd 
regelmatig toegevoegd dat we hier natuurlijk net zo lang als de dominee 
van Hoornaar kunnen blijven, dat we het hier goed lijken te hebben of dat 
het fijn is als we nog een poosje blijven. Ongetwijfeld zullen er ook 

Uit de pastorie 
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gemeenteleden zijn die juist uitkijken naar een nieuwe predikant. 
Helemaal niet erg, de één ligt een mens nu eenmaal meer dan de ander. 
 

Wij waren in de pastorie nog niet heel veel met de vier jaar bezig. We 
hebben het gevoel dat we hier nog niet zo lang zijn en zelfs pas net op 
gang zijn gekomen. Ik dacht dat het ook wel los zou lopen met 
benadering van gemeenten. Ik zit hier redelijk in de anonimiteit en heb 
nergens aangevinkt dat ik beroepbaar ben. Toch waren er al enkele 
gemeenten die informeerden. Eén gemeente was lastig om af te zeggen 
voor verdere verkenning, omdat de tekorten en de kwetsbaarheid van 
gemeenten in het noorden van het land me aan het hart gaan. Met onze 
achtergrond aldaar zou in de toekomst er best weer een taak voor mij 
kunnen liggen.   
 

Zeker hebben we het op zichzelf in Herwijnen goed, maar uiteindelijk zal 
dat geen reden zijn om hier te blijven. Dan waren we eerder ook nooit uit 
Oudega vertrokken. Voor nu heb ik echter de overtuiging dat ik hier nog 
moet en mag zijn. Dat idee geeft zin om verder te arbeiden in dit deel van 
Gods boomgaard langs de rivier en geeft rust in de pastorie. Een vertrek 
uit de pastorie na zo’n kortstondige tijd zou trouwens ook een belediging 
voor dit eerbiedwaardige monument zijn!  

Ds. Wilhelm Roseboom 
 

 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Zondag 17 maart  20:00u Zanguurtje 
Dinsdag 19 maart  20:00u Generatie Y 
Woensdag 20 maart  19:30u Follow Me 
25 t/m 28 maart  19:30u Stille week 
Woensdag 3 april  19:30u Follow Me 
Vrijdag 5 april    Pannenkoeken- en  
     Poffertjesavond Red een kind 
Zaterdag 6 april    9:00u Ophaaldag rommelmarkt 
     GaiN kleding inzamelactie 
Dinsdag 9 april   10:00u Bijbelgesprekskring 
Zaterdag 20 april   Rommelmarkt 
Vrijdag … mei   16:30u Graffiti workshop tieners 
Zaterdag 25 mei   Workshop middag 
 
 

AGENDA D.V. 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
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De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 8 april 
2024 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 

e- mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl   
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16  
 
Volgende inleverdata zijn: 
29 apr.  voor 4 weken 
27 mei  voor 3 weken 
17 juni   voor 3 weken 

       8 juli       voor 8 weken 
       2 sept.       voor 3 weken 

 
 

 
 
 

VAN DE REDACTIE 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl


 

 

KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 

REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 
verkrijgen via de diaconie 

     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 

DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
 

KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 
KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 

WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 
  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

